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De intemationale Duitse School
Brusselviert dit jaarhaar 220-jarig
bestaan. We worden verwelkomd
door Jochen Flohn, algemeen di-
recteur, en- maken nader kennis
met Petra van den Beukel, hoofd
administratie van de iDSB.

Wat ik hier na al die jaren
nog mis? Het Duits brood!

“lk woon al 27 jaar in Overijse. We
kwamen naar Belgié voor het werk
van mijn man. Onze dochters zijn
hier geboren. Eerst liepen ze school
in Overijse. Vanaf het middelbaar
kwamen ze naar de iDSB. Wat hen
toen reteen opviel in de' nieuwe’
schoolomgeving? De bistro, de bi-
bliotheek voor tiidens de vrije mo-
menten, de mondelinge medewer-
king in de klas die voor de helft van
de punten telt en het feit dat je niet
naar buiten hoeft als het regent!”

“Op een dag sprak een kennis me
over een openstaande vacature bij
de iDSB: Intussen werk ik hier ol
19joar.”

Een welkom gevoel

“Mijn man is Nederlander, maar
Nederlands leerde ik pas in Belgig. Je
kan als nieuwkomer in een land per-
fect binnen je eigen gemeenschap
leven, maar als je ergens langer blift
dan pakweg 2 jaar, raad ik iedereen
aan om het gastland beter te leren
kennen door een (taal)cursus te vol-
gen, andere mensen te leren kennen.
Dat verruimt je blik enorm!”

“Belgi€ is een uiterst gastvrij land. Ik
woon en werk hier erg graag. In het
begin miste ik een beetje een over-
zicht van hoe het hier allemaal in el-
kaar zat. Een goede babuysit vinden,
bijvoorbeeld, was niet eenvoudig. De
loctste jaren is er veel in positieve zin
veranderd. Ook de recente lancering
van Hoplr in Wezembeek-Oppem
is een troef. Zon buurtnetwerkplat-
form zal de intemationale gemeen-
schap aanspreken.”

“Wat ik hier na ol die jaren nog mis?
Wat elke Duitser in het buitenland
mist: het Duits brood! (lacht).”

Internationaal

"De iDSB opende haar deuren in
1803. In 1968 vestigde ze zich in
Wezembeek-Oppem. Vandaag lo-
pen hier zo'n 600 leerlingen school.
Zowat de helft daarvan is afkomstig
uit een tweetdlig gezin. Talen zjn
sowieso belangrijk in onze school.
Vanaf het 5% leerjoar krijgen de
leerlingen lessen Engels en Frans.
Vanaf de 10¢ klas, wij tellen namelijk
gewoon door, ook Nederlands.”

“Er bestaan over de hele wereld 140
internationale Duitse scholen, met
min of meer dezelfde aanpak. Dit
moet ervoor zorgen dat de kinderen
die regelmatig verhuizen moeiteloos
kunnen overstappen.

“De school wordt gefinancierd met
subsidies van de Duitse overheid en
via de inschrijvingsgelden. Een leer-
ling betaalt gemiddeld 1200 euro
per maand, 10 keer per joar. In vele
gevallen komt de werkgever van de
ouders tussen. Ongeveer een derde
van de ouders neemt het inschrij-
vingsgeld voor eigen rekening."

Verbinden met
de buurt

“De groene omgeving van de ge-
meente is een absoluut pluspunt.
Onze leerlingen gaan regelmatig
sporten of spelen in het dichtbijge-
legen Warandepark. Persoonlijk is
mijn favoriete plek het charmante
oude gedeelte rond de kerktoren. De
restaurants zijn hier ook uitstekend,
hoewel een beetje prijzig. Als we met
het schoolteam of gasten uit eten
gaan, proberen we dat dltijd binnen
de gemeente te doen.”

“"We hebben het hier getroffen. Toch
heeft onze school nog te weinig con-
tact met de inwoners van Wezem-
beek-Oppem. We trachten daar
verandering in te brengen door hen
meer te betrekken bij activiteiten,
Onze halfjaarlikse rommelmarkt
(Flohmark) vormt zon ontmoe~
tingsmoment. Ook -ons 220-jarig
jubileum wilden we graag samen
met de buurt vieren. ledereen was
welkom op de familienamiddag en
het avondfeest.”

“De komende maanden werken we
verder aan de verbouwingsplannen
van onze campus. Het idee is om
de hele school naar één kant van de
Lange Eikstraat te verhuizen, de zijde
waar nu de middelbare school ligt.
Het nieuwe gebouw moet ruimer en
wordt moderner met aan de buiten-
gevel veel hout."
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